
Werkvorm 3 
Spoken word: De enige ware kerk 

Ik zocht een kerk waar de prediking in lijn met de bijbel is 
Waar de hoeveelheid water niet leiden is bij de doop maar belijdenis 
Ik zocht een kerk waar de liefde het wint van het oordeel… 
…dat zondebesef nooit kan werken in je voordeel 
Ik zocht een kerk waar God zich laat vinden 
Door moslims, boeddhisten, Jehova’s en christenen 
Ik zocht een kerk waar de kinderen echt mogen komen 
En dan niet hoeven te gaan na een huilpartij of twee 
Ik zocht een kerk met zo’n groot geloof 
Dat er ruimte is voor twijfel, maar dan niet omdat het moet  
Ik zocht een kerk: jong en levendig, vrij van cynisme  
Met hymnen, mooie psalmen en een vleugje Calvinisme 
Ik zocht een kerk waar ik hoor over welvaart en geluk 
Over lijden en beproeving en volharding onder druk 
Ik zocht een kerk die breekt maar niet scheurt 
Met een brede open deur en dan de smalle weg daarachter 
Ik zocht een kerk die vooral niet te massaal is 
Maar die ook niet te klein, hoogbejaard of achterhaald is 
Waar een hipster welkom is met z’n veel te roze brilletje 
Maar ook orthodoxe christenen en Pinksterpraise gezinnetjes 
Ik heb die kerk nooit gevonden, dus in Gods naam voel je vrij  
Om samen met mij te proberen kerk te zijn 
En als het moet in een gebouw, als het moet elke zondag 
Maar vooral vanuit de grondslag dat ik jou nodig heb 
Wij zijn de kerk 
  


